
collecterooster 2026
Doel Toelichting

1 januari (1e) Stek, voor stad en kerk: Noodopvang de 
Halte

"Ik weet nog goed dat ik geen dak boven m'n hoofd had," vertelt Veronique over 
haar tijd op straat. "Toen ik in de Halte kwam wonen, zei één van de andere 
vrouwen: 'doe rustig aan, het komt wel goed'". 
Een plek om even op adem te komen: dat is noodopvang de Halte van Stek, voor 
stad en kerk. De Halte is een kleine, tijdelijke opvang in Den Haag, waar vrouwen 
en kinderen wonen die vaak een bewogen tijd achter de rug hebben. Doordat zij 
geen verblijfsdocumenten hebben, kunnen ze niet terecht in de reguliere opvang. 
In de Halte vinden zij niet alleen veiligheid en een dak boven hun hoofd, maar 
werken zij ook met begeleiding aan een duurzaam toekomstperspectief. Zoals 
Veronique, die inmiddels een eigen appartement heeft. Maar de mensen die ze 
via de Halte ontmoette, voelen voor altijd als familie.
Zie ook www.stekdenhaag.nl/de-halte

4 januari (2e) Haastu, studentenpastoraat Elke verandering kan nieuwe vragen met zich meebrengen. Dat geldt ook als je 
gaat studeren. Je komt voor nieuwe uitdagingen te staan en wordt gestimuleerd 
om over jezelf na te denken. Het Haags Studentenpastoraat ‘HaastU’ is er om 
studenten op hun weg te helpen. Om mensen te ontmoeten, om nieuwe dingen 
te ontdekken over jezelf en om je te verdiepen in spannende onderwerpen. Als 
het even tegenzit, is de studentenpastor er voor een praatje. Dat gunnen we 
iedere student. Geef daarom gul aan deze collecte.

1 februari (1e) Aandachtscentrum Wie je ook bent, iedereen heeft behoefte aan aandacht en respect. Het 
Aandachtscentrum, in hartje Den Haag, is een plek waar mensen gekend en 
gezien worden. Ook mensen die zich in een sociaal kwetsbare positie bevinden. 
De vrijwilligers en de pastor zorgen voor een huiskamer en een plek voor 
bezinning.  Zulke plekken van aandacht, rust en bezieling in onze stad zijn van 
onschatbare waarde. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het Aandachtscentrum 
zijn werk kan blijven doen. Daarom vragen we u vandaag om een gift voor dit 
belangrijke werk. 
Zie ook www.aandachtscentrumdenhaag.nl

8 februari (1e) Stek, voor stad en kerk: buurt-en-kerkhuis de 
Paardenberg

Een plek waar je meer bent dan je problemen: dat is buurt-en-kerkhuis de 
Paardenberg in de Haagse wijk Transvaal. Waar je gezien wordt, zoals in het 
volgende verhaal: 
Op een middag werd diaconaal werker Joke naar beneden geroepen. Daar zag ze 
een huilende vrouw. Joke vroeg of ze naast haar mocht gaan zitten. Direct zei de 
vrouw ja. Ze vond het fijn om even van zich af te praten. Joke heeft geluisterd. En 
geluisterd. En dacht ondertussen: ik kan dit niet oplossen. Toen ze rustiger werd 
heeft Joke dat uiteindelijk ook tegen haar gezegd. Ze kreeg als antwoord dat de 
vrouw dat ook niet verwachtte. Maar het was zo fijn dat ze hier veilig kon 
uithuilen, voordat ze weer haar masker moest opzetten om naar huis te gaan en 
haar kinderen een veilig thuis moest bieden. Ze gaf aan dat ze zo dankbaar was 
dat iemand gewoon luisterde, zonder te oordelen. Ze vertelde hoe dankbaar ze 
de Paardenberg in het algemeen was: voor de voedselbank, de fijne 
Sinterklaasviering voor de kinderen, de hulp bij het inloopspreekuur, de lekkere 
koffie… Zien en luisteren: het blijkt heel belangrijk te zijn.
Zie ook www.stekdenhaag.nl/paardenberg

15 februari (1e) Stek: buurt-en-kerkhuis Bethel "Ik vind het belangrijk dat we werken aan de kunst van het luisteren, de kunst van 
het ontmoeten. Mensen leven toch teveel alleen, er wordt te weinig gedeeld. Dat 
zie ik als een belangrijke invulling van diaconaal werk." Dat zegt Klaas Bruins, over 
het werk van buurt-en-kerkhuis Bethel in de Haagse wijk Segbroek. Hier 
verbinden mensen die het goed en minder goed hebben getroffen in het leven 
zich met elkaar. In een wijk waar meer dan de helft van de mensen alleen woont, 
biedt Bethel een warme huiskamer voor iedereen. Bijvoorbeeld bij de wekelijkse 
buurtmaaltijd, de BethelMuziekMatinee en het Verhalencafé. Zo is Bethel een 
plek waar je anderen ontmoet, iets kunt betekenen voor elkaar, steun vindt en 
geniet van mooie en goede dingen. 
Zie ook www.betheldenhaag.nl



22 februari (1e) Stek, voor stad en kerk: Financiële 
hulpverlening

In ieders leven kan er iets gebeuren, waardoor er geldproblemen ontstaan. Soms 
is de nood zo hoog dat je er zelf niet uitkomt. Er is geen geld om eten te kopen, 
een buskaartje om naar de dokter te gaan kan niet betaald worden. Daarom kan 
de Haagse Diaconie via Stek, voor stad en kerk, mensen eenmalig een klein 
geldbedrag geven. Met deze snelle financiële hulp kan worden voorkomen dat 
mensen in broodnood raken. Directe armoedeverlichting: gewoon hier, in onze 
eigen stad. 
Zie ook www.stekdenhaag.nl/financiele-hulp

1 maart (1e) Stek, voor stad en kerk: School van 
Barmhartigheid

"Mag ik erbij komen zitten? Ik wil de lessen nog een keer volgen." Dat zei een 
leerling uit mavo3 over de School van Barmhartigheid, een lesprogramma van 
Stek op Haagse middelbare scholen. In de lessen wordt toegewerkt naar een 
ontmoeting tussen de jongeren en mensen die zij in hun dagelijkse leven 
nauwelijks tegenkomen, bijvoorbeeld mensen zonder geldige verblijfspapieren. 
Want oprecht nieuwsgierig zijn naar de ander, dat is het begin van 
barmhartigheid. Uw gift aan dit project is een investering in een nieuwe generatie 
die leert zich open te stellen voor hun naaste. 
Zie ook www.stekdenhaag.nl/school-van-barmhartigheid

8 maart (1e) Stek, voor stad en kerk: Den Haag 
Wereldhuis

Iedereen verdient het om gezien en geholpen te worden - ook wie geen geldige 
papieren heeft. Het Wereldhuis, van Stek, voor stad en kerk, is plek in Den Haag 
waar mensen zonder geldige verblijfspapieren terecht kunnen. Voor steun en 
advies over hun rechten of om elkaar te ontmoeten. Ook ondersteunt het 
mensen bij het vertellen van hun verhaal aan de (Haagse) samenleving. Zo werkt 
het Wereldhuis aan rechtvaardigheid en medemenselijkheid. 
Zo ervaarde ook Jacob de hulp van het Wereldhuis: "Dit is waar ik naar op zoek 
was: om net zo behandeld te worden zoals andere mensen, me te voelen als een 
normaal mens. Toen ik bij het Wereldhuis kwam heeft me dat opgetild en het 
zelfvertrouwen gegeven om mijn verhaal te vertellen."
Zie ook www.denhaagwereldhuis.nl

11 maart (1e) Stek, voor stad en kerk: Kies! 
Voedselbankwinkel

Bij Kies! Voedselbankwinkel in de Shalomkerk zijn klanten van de voedselbank 
meer dan een nummer. Niet alleen kunnen mensen hier zelf hun boodschappen 
uitkiezen, zij kunnen ook in gesprek gaan met vrijwillige coaches. Die helpen 
mensen als zij een probleem of vraag hebben, of op zoek zijn naar werk, 
vrijwilligerswerk of een opleiding. 
Vrijwilliger Susan vertelt hierover: "Ik vind het een fijn idee dat mensen hier niet 
alleen met een tas eten worden weggestuurd. Als mensen willen, kunnen ze hier 
hulp krijgen." 
Met uw gift aan de collecte helpt u Kies! om een plek te blijven waar mensen 
elkaar versterken. 
Zie ook www.stekdenhaag.nl/kies-voedselbankwinkel

22 maart (1e) Stek, voor stad en kerk: Kariboe Bibi Welkom vriendin!' Dat is het motto van Kariboe Bibi, dat als thuisbasis de Haagse 
Lukaskerk heeft. Hier komen Afrikaanse vrouwen samen die zich in een kwetsbare 
sitiatie bevinden, om elkaar te steunen en te inspireren. Bij Karbiboe Bibi kunnen 
zij hun verhaal delen, hulp vragen en zelf activiteiten organiseren. Daarbij is plek 
voor iedereen. Kaoutar vertelt: "Tijdens het eten wordt gepraat over allerlei 
onderwerpen. Ik vind het bijzonder om te zien hoe de vrouwen zo verbonden zijn 
met elkaar en elkaar zo goed lijken te begrijpen. Soms geven vrouwen aan niets 
te willen delen. Ook dat wordt gerespecteerd."
Dankzij uw steun kan Karbiboe Bibi blijven werken aan verbinding en 
zelfvertrouwen. 
Zie ook www.stekdenhaag.nl/kariboe-bibi

5 april (1e) Stek, voor stad en kerk: Financiële 
hulpverlening

In ieders leven kan er iets gebeuren, waardoor er geldproblemen ontstaan. Soms 
is de nood zo hoog dat je er zelf niet uitkomt. Er is geen geld om eten te kopen, 
een buskaartje om naar de dokter te gaan kan niet betaald worden. Daarom kan 
de Haagse Diaconie via Stek, voor stad en kerk, mensen eenmalig een klein 
geldbedrag geven. Met deze snelle financiële hulp kan worden voorkomen dat 
mensen in broodnood raken. Directe armoedeverlichting: gewoon hier, in onze 
eigen stad. 
Zie ook www.stekdenhaag.nl/financiele-hulp



12 april (1e) Stek, voor stad en kerk: JONG Transvaal-
Schilderswijk-Moerwijk

"Mevrouw, sinds we hier komen halen we veel hogere cijfers." Dat is de impact 
van JONG, van Stek, voor stad en kerk. Want niet elke jongere in onze stad heeft 
een rustige plek om te leren, of iemand die helpt bij huiswerk of zorgen over 
school of thuis. Bij JONG kunnen jongeren zonder afleiding aan hun huiswerk 
werken en worden zij begeleid door coaches in wie ze zich kunnen herkennen. De 
Diaconie steunt dit project, omdat iedere jongere de kans verdient om zich te 
ontwikkelen en kansen te krijgen. Daarom vragen wij u vandaag om een gift voor 
dit werk. 
Zie ook www.stekdenhaag.nl/jong

19 april (1e) Stek, voor stad en kerk: Buurt & Lukaskerk "We hebben hier tijd, en dat voelen mensen." Dat zegt vrijwilliger Margriet over 
het diaconale werk dat vanuit de Lukaskerk in de Schilderswijk wordt gedaan. 
Buurt & Lukas is meer dan alleen een plek waar mensen broodnodige hulp 
krijgen. Zij kunnen er andere buurtbewoners ontmoeten en meedoen aan 
activiteiten en maaltijden. Ze kunnen hun verhaal kwijt bij de diaconaal werker, 
een kaarsje opsteken of gewoon even tot rust komen. Uw gift maakt deze 
bijzondere plek, waar buurt en kerk bij elkaar komen, mogelijk.   
Zie ook www.stekdenhaag.nl/buurt-en-lukas

14 mei (1e) Stek, voor stad en kerk: Noodopvang de 
Halte

"Ik weet nog goed dat ik geen dak boven m'n hoofd had," vertelt Veronique over 
haar tijd op straat. "Toen ik in de Halte kwam wonen, zei één van de andere 
vrouwen: 'doe rustig aan, het komt wel goed'". 
Een plek om even op adem te komen: dat is noodopvang de Halte van Stek, voor 
stad en kerk. De Halte is een kleine, tijdelijke opvang in Den Haag, waar vrouwen 
en kinderen wonen die vaak een bewogen tijd achter de rug hebben. Doordat zij 
geen verblijfsdocumenten hebben, kunnen ze niet terecht in de reguliere opvang. 
In de Halte vinden zij niet alleen veiligheid en een dak boven hun hoofd, maar 
werken zij ook met begeleiding aan een duurzaam toekomstperspectief. Zoals 
Veronique, die inmiddels een eigen appartement heeft. Maar de mensen die ze 
via de Halte ontmoette, voelen voor altijd als familie.
Zie ook www.stekdenhaag.nl/de-halte

31 mei (1e) SIV vakantieweken "Ik zou wel eens een 'voor-en-na-foto' willen maken. Mensen stralen helemaal na 
zo'n week." Dat zijn de woorden van verpleegkundige Marjo, die al jaren als 
vrijwilliger met de vakantieweken van SIV meegaat. SIV organiseert al meer dan 
60 jaar vakantieweken voor mensen uit Den Haag en omgeving, die een 
lichamelijke beperking hebben. Dat doet SIV namens de Protestantse Diaconieën 
in onze regio. Er is tijd voor leuke activiteiten plezier, en een goed gesprek. De 
warme aandacht en zorg van de trouwe vrijwilligers maakt dit alles mogelijk. Met 
uw bijdrage geven we onze gasten een week vol ontspanning en nieuwe energie. 
Zie ook www.stichting-siv.nl 

14 juni (1e) Aandachtscentrum Wie je ook bent, iedereen heeft behoefte aan aandacht en respect. Het 
Aandachtscentrum, in hartje Den Haag, is een plek waar mensen gekend en 
gezien worden. Ook mensen die zich in een sociaal kwetsbare positie bevinden. 
De vrijwilligers en de pastor zorgen voor een huiskamer en een plek voor 
bezinning.  Zulke plekken van aandacht, rust en bezieling in onze stad zijn van 
onschatbare waarde. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het Aandachtscentrum 
zijn werk kan blijven doen. Daarom vragen we u vandaag om een gift voor dit 
belangrijke werk. 
Zie ook www.aandachtscentrumdenhaag.nl

21 juni (1e) Stek, voor stad en kerk: De Kinderwinkel Een plek waar je gezien en gerespecteerd wordt, waar je leert op een 
liefdevollevolle manier met elkaar om te gaan en waar je kunt ontdekken waar je 
goed in bent: dat wil de Kinderwinkel zijn voor kinderen en tieners uit Moerwijk. 
Opgroeien in deze wijk is niet altijd makkelijk. De Kinderwinkel is een veilige en 
gezellige plek waar 5 dagen per week van alles te doen is en waar de 
medewerkers en vrijwilligers voor je klaarstaan. Zo is er de huiswerkclub, 
kinderinloop, meiden- of jongensclub, het Tienerrestaurant en nog veel meer. 
Met uw bijdrage helpt u deze kinderen tot bloei komen.  
Zie ook www.kinderwinkeldenhaag.nl



28 juni (1e) Stek: buurt-en-kerkhuis Bethel "Ik vind het belangrijk dat we werken aan de kunst van het luisteren, de kunst van 
het ontmoeten. Mensen leven toch teveel alleen, er wordt te weinig gedeeld. Dat 
zie ik als een belangrijke invulling van diaconaal werk." Dat zegt Klaas Bruins, over 
het werk van buurt-en-kerkhuis Bethel in de Haagse wijk Segbroek. Hier 
verbinden mensen die het goed en minder goed hebben getroffen in het leven 
zich met elkaar. In een wijk waar meer dan de helft van de mensen alleen woont, 
biedt Bethel een warme huiskamer voor iedereen. Bijvoorbeeld bij de wekelijkse 
buurtmaaltijd, de BethelMuziekMatinee en het Verhalencafé. Zo is Bethel een 
plek waar je anderen ontmoet, iets kunt betekenen voor elkaar, steun vindt en 
geniet van mooie en goede dingen. 
Zie ook www.betheldenhaag.nl

5 juli (1e) Stek, voor stad en kerk: School van 
Barmhartigheid

"Mag ik erbij komen zitten? Ik wil de lessen nog een keer volgen." Dat zei een 
leerling uit mavo3 over de School van Barmhartigheid, een lesprogramma van 
Stek op Haagse middelbare scholen. In de lessen wordt toegewerkt naar een 
ontmoeting tussen de jongeren en mensen die zij in hun dagelijkse leven 
nauwelijks tegenkomen, bijvoorbeeld mensen zonder geldige verblijfspapieren. 
Want oprecht nieuwsgierig zijn naar de ander, dat is het begin van 
barmhartigheid. Uw gift aan dit project is een investering in een nieuwe generatie 
die leert zich open te stellen voor hun naaste. 
Zie ook www.stekdenhaag.nl/school-van-barmhartigheid

19 juli (1e) Stek, voor stad en kerk: maatjesproject 2GO Birthe is vrijwilliger bij het maatjesproject 2GO. Ze zegt hierover: "Mijn maatje 
had het vertrouwen in haar medemensen verloren en dat was niet zonder reden. 
Als ik een heel klein beetje dat leed kan verzachten door een soort vriendschap 
aan te bieden en daar trouw in te zijn, dan ben ik daar heel blij om." Dat is de 
kern van 2GO. 
Iemand om mee te praten, je zorgen mee te delen, gewoon samen om gewoon 
plezier mee te maken: dat gunnen we iedereen. De vrijwillige maatjes trekken op 
met mensen die een vorm van uitbuiting hebben meegemaakt. Samen 
ondernemen zij leuke en ontspannende activiteiten. Zo groeit hun sociale 
netwerk, herontdekken zij hun kracht en talenten en ervaren ze dat ze er niet 
alleen voor staan.  
Zie ook www.stekdenhaag.nl/2go

26 juli (1e) Stek, voor stad en kerk: BabyBullenBank Elke baby verdient een goede start. Daarom is er BabyBullenBank: een plek waar 
ouders met een krap budget terecht kunnen voor de noodzakelijke spullen voor 
hun baby: kleertjes, een ledikant, een kinderwagen of een badje. Alle spullen 
worden gedoneerd door mensen die ze niet meer nodig hebben en ze graag een 
tweede leven geven. 
Zie ook www.stekdenhaag.nl/babybullenbank

2 augustus (2e) Dovenpastoraat Als kerk vinden we het belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan het 
gemeenteleven, de bijbelse inspiratie kan ervaren en zijn geloof kan verdiepen. 
Via het IKD zorgen verschillende kerken, waaronder de PKN, ervoor dat dove en 
slechthorende mensen volwaardig kunnen meedoen. Het IKD geeft kerken advies 
op maat en organiseert zelf onder meer regionale kerkdiensten in gebarentaal, 
gespreksgroepen, cursussen en individueel pastoraat.

16 augustus (1e) Stek, voor stad en kerk: Kies! 
Voedselbankwinkel

Bij Kies! Voedselbankwinkel in de Shalomkerk zijn klanten van de voedselbank 
meer dan een nummer. Niet alleen kunnen mensen hier zelf hun boodschappen 
uitkiezen, zij kunnen ook in gesprek gaan met vrijwillige coaches. Die helpen 
mensen als zij een probleem of vraag hebben, of op zoek zijn naar werk, 
vrijwilligerswerk of een opleiding. 
Vrijwilliger Susan vertelt hierover: "Ik vind het een fijn idee dat mensen hier niet 
alleen met een tas eten worden weggestuurd. Als mensen willen, kunnen ze hier 
hulp krijgen." 
Met uw gift aan de collecte helpt u Kies! om een plek te blijven waar mensen 
elkaar versterken. 
Zie ook www.stekdenhaag.nl/kies-voedselbankwinkel



23 augustus (1e) Stek, voor stad en kerk: buurt-en-kerkhuis 
Shalom

"Ik vind het heel mooi dat het hier een combinatie is van kerk en praktisch bezig 
zijn. En dat je merkt dat het werk vanuit een bepaalde overtuiging wordt gedaan. 
Eigenlijk wil je dat de kerk zo in de samenleving staat". Dat zegt vrijwilliger Susan 
over buurt-en-kerkhuis Shalom in Den Haag Zuidwest. In deze wijk, waar armoede 
en zorgen voelbaar zijn, maar ook veerkracht leeft, is het buurt-en-kerkhuis een 
plek waar mensen het leven delen en vieren. Er is ondersteuning voor wie hulp 
vraagt, en er zijn activiteiten voor ontmoeting en ontspanning. 
Zie ook www.stekdenhaag.nl/buurt-en-kerkhuis-shalom

6 september (1e) Stek, voor stad en kerk: JONG Transvaal-
Schilderswijk-Moerwijk

"Mevrouw, sinds we hier komen halen we veel hogere cijfers." Dat is de impact 
van JONG, van Stek, voor stad en kerk. Want niet elke jongere in onze stad heeft 
een rustige plek om te leren, of iemand die helpt bij huiswerk of zorgen over 
school of thuis. Bij JONG kunnen jongeren zonder afleiding aan hun huiswerk 
werken en worden zij begeleid door coaches in wie ze zich kunnen herkennen. De 
Diaconie steunt dit project, omdat iedere jongere de kans verdient om zich te 
ontwikkelen en kansen te krijgen. Daarom vragen wij u vandaag om een gift voor 
dit werk. 
Zie ook www.stekdenhaag.nl/jong

11 oktober (1e) Straatpastoraat Den Haag Het straatpastoraat Den Haag leent een luisterend oor aan mensen die een groot 
deel van hun dagen en nachten doorbrengen op straat of in de maatschappelijke 
opvang. Dat doen we tijdens één-op-ééngesprekken, bij de wekelijkse viering en 
de maaltijd op vrijdag. Het Straatpastoraat probeert mensen te bieden wat voor 
de meesten in onze samenleving zo vanzelfsprekend is: een beetje aandacht en 
steun bij de kleine en grote vragen van het leven.
Zie ook www.straatpastoraatdenhaag.nl

25 oktober (1e) Stek, voor stad en kerk: Kariboe Bibi Welkom vriendin!' Dat is het motto van Kariboe Bibi, dat als thuisbasis de Haagse 
Lukaskerk heeft. Hier komen Afrikaanse vrouwen samen die zich in een kwetsbare 
sitiatie bevinden, om elkaar te steunen en te inspireren. Bij Karbiboe Bibi kunnen 
zij hun verhaal delen, hulp vragen en zelf activiteiten organiseren. Daarbij is plek 
voor iedereen. Kaoutar vertelt: "Tijdens het eten wordt gepraat over allerlei 
onderwerpen. Ik vind het bijzonder om te zien hoe de vrouwen zo verbonden zijn 
met elkaar en elkaar zo goed lijken te begrijpen. Soms geven vrouwen aan niets 
te willen delen. Ook dat wordt gerespecteerd."
Dankzij uw steun kan Karbiboe Bibi blijven werken aan verbinding en 
zelfvertrouwen. 
Zie ook www.stekdenhaag.nl/kariboe-bibi

1 november (1e) Haastu, studentenpastoraat Elke verandering kan nieuwe vragen met zich meebrengen. Dat geldt ook als je 
gaat studeren. Je komt voor nieuwe uitdagingen te staan en wordt gestimuleerd 
om over jezelf na te denken. Het Haags Studentenpastoraat ‘HaastU’ is er om 
studenten op hun weg te helpen. Om mensen te ontmoeten, om nieuwe dingen 
te ontdekken over jezelf en om je te verdiepen in spannende onderwerpen. Als 
het even tegenzit, is de studentenpastor er voor een praatje. Dat gunnen we 
iedere student. Geef daarom gul aan deze collecte.

4 november (1e) Stek, voor stad en kerk: Vakantieactiviteiten 
vanuit de diaconale locaties

Niet iedereen kan op vakantie gaan. Bijvoorbeeld omdat het geld voor andere 
dingen nodig is. Dan is het heerlijk om toch even je eigen bekende omgeving te 
verlaten en iets leuks te doen. Onze diaconale locaties, zoals de buurt-en-
kerkhuizen, de Kinderwinkel en Kariboe Bibi organiseren daarom vakantieweken 
of leuke vakantieactiviteiten voor Haagse gezinnen die dat zelf niet kunnen 
betalen. Zodat er even tijd is om te genieten van de zomer, de activiteiten en de 
gezelligheid. 

8 november (1e) Stek, voor stad en kerk: buurt-en-kerkhuis 
Shalom

"Ik vind het heel mooi dat het hier een combinatie is van kerk en praktisch bezig 
zijn. En dat je merkt dat het werk vanuit een bepaalde overtuiging wordt gedaan. 
Eigenlijk wil je dat de kerk zo in de samenleving staat". Dat zegt vrijwilliger Susan 
over buurt-en-kerkhuis Shalom in Den Haag Zuidwest. In deze wijk, waar armoede 
en zorgen voelbaar zijn, maar ook veerkracht leeft, is het buurt-en-kerkhuis een 
plek waar mensen het leven delen en vieren. Er is ondersteuning voor wie hulp 
vraagt, en er zijn activiteiten voor ontmoeting en ontspanning. 
Zie ook www.stekdenhaag.nl/buurt-en-kerkhuis-shalom



15 november (1e) Stek, voor stad en kerk: De Kinderwinkel Een plek waar je gezien en gerespecteerd wordt, waar je leert op een 
liefdevollevolle manier met elkaar om te gaan en waar je kunt ontdekken waar je 
goed in bent: dat wil de Kinderwinkel zijn voor kinderen en tieners uit Moerwijk. 
Opgroeien in deze wijk is niet altijd makkelijk. De Kinderwinkel is een veilige en 
gezellige plek waar 5 dagen per week van alles te doen is en waar de 
medewerkers en vrijwilligers voor je klaarstaan. Zo is er de huiswerkclub, 
kinderinloop, meiden- of jongensclub, het Tienerrestaurant en nog veel meer. 
Met uw bijdrage helpt u deze kinderen tot bloei komen.  
Zie ook www.kinderwinkeldenhaag.nl

29 november (1e) Stek, voor stad en kerk: BabyBullenBank Elke baby verdient een goede start. Daarom is er BabyBullenBank: een plek waar 
ouders met een krap budget terecht kunnen voor de noodzakelijke spullen voor 
hun baby: kleertjes, een ledikant, een kinderwagen of een badje. Alle spullen 
worden gedoneerd door mensen die ze niet meer nodig hebben en ze graag een 
tweede leven geven. 
Zie ook www.stekdenhaag.nl/babybullenbank

6 december (1e) Stek, voor stad en kerk: Budgetmaatjes070 "Maatjes kunnen helpen moed en zelfvertrouwen te bouwen", zegt vrijwilliger 
Elisabeth over Budgetmaatjes070. Dit project van Stek, voor stad en kerk, is er 
voor inwoners van Den Haag die om welke reden dan ook in de schulden zijn 
geraakt en daar uit willen komen. Zij worden gekoppeld aan een vrijwillig maatje, 
die hen helpt en motiveert richting financiële zelfredzaamheid. Zo worden 
jaarlijks tussen de 150 en 200 mensen ondersteund bij het werken aan een 
stabielere toekomst.  
Zie ook www.budgetmaatjes070.nl

24 december (1e) Stek, voor stad en kerk: Den Haag 
Wereldhuis

Iedereen verdient het om gezien en geholpen te worden - ook wie geen geldige 
papieren heeft. Het Wereldhuis, van Stek, voor stad en kerk, is plek in Den Haag 
waar mensen zonder geldige verblijfspapieren terecht kunnen. Voor steun en 
advies over hun rechten of om elkaar te ontmoeten. Ook ondersteunt het 
mensen bij het vertellen van hun verhaal aan de (Haagse) samenleving. Zo werkt 
het Wereldhuis aan rechtvaardigheid en medemenselijkheid. 
Zo ervaarde ook Jacob de hulp van het Wereldhuis: "Dit is waar ik naar op zoek 
was: om net zo behandeld te worden zoals andere mensen, me te voelen als een 
normaal mens. Toen ik bij het Wereldhuis kwam heeft me dat opgetild en het 
zelfvertrouwen gegeven om mijn verhaal te vertellen."
Zie ook www.denhaagwereldhuis.nl

27 december (1e) Stek, voor stad en kerk: buurt-en-kerkhuis de 
Paardenberg

Een plek waar je meer bent dan je problemen: dat is buurt-en-kerkhuis de 
Paardenberg in de Haagse wijk Transvaal. Waar je gezien wordt, zoals in het 
volgende verhaal: 
Op een middag werd diaconaal werker Joke naar beneden geroepen. Daar zag ze 
een huilende vrouw. Joke vroeg of ze naast haar mocht gaan zitten. Direct zei de 
vrouw ja. Ze vond het fijn om even van zich af te praten. Joke heeft geluisterd. En 
geluisterd. En dacht ondertussen: ik kan dit niet oplossen. Toen ze rustiger werd 
heeft Joke dat uiteindelijk ook tegen haar gezegd. Ze kreeg als antwoord dat de 
vrouw dat ook niet verwachtte. Maar het was zo fijn dat ze hier veilig kon 
uithuilen, voordat ze weer haar masker moest opzetten om naar huis te gaan en 
haar kinderen een veilig thuis moest bieden. Ze gaf aan dat ze zo dankbaar was 
dat iemand gewoon luisterde, zonder te oordelen. Ze vertelde hoe dankbaar ze 
de Paardenberg in het algemeen was: voor de voedselbank, de fijne 
Sinterklaasviering voor de kinderen, de hulp bij het inloopspreekuur, de lekkere 
koffie… Zien en luisteren: het blijkt heel belangrijk te zijn.
Zie ook www.stekdenhaag.nl/paardenberg


