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                            Toelichting doelen bij collecterooster 2025 
 

Datum & 
1e of 2e collecte 
 

Doel Toelichting 

5 januari (1e) 
 

Wereldhuis Mensen zonder verblijfsvergunning kunnen bij het Wereldhuis terecht voor steun en advies 
of om elkaar te ontmoeten. Deze mensen hebben allemaal hun eigen verhaal en reden om 
in Nederland te zijn. Sommigen zijn gevlucht voor geweld of onderdrukking, anderen zijn 
het slachtoffer van mensensmokkel of mensenhandel en weer anderen zagen simpelweg 
geen andere manier om te overleven. En ook al hebben ze geen verblijfsvergunning, ze 
hebben wel degelijk rechten.  

5 januari (2e) 
 

Haastu Haags Studenten 
Pastoraat 

Haastu organiseert verschillende activiteiten voor alle studenten in Den Haag. Denk dan 
aan ontmoetingen met elkaar, om nieuwe dingen te ontdekken over jezelf en je te 
verdiepen in spannende onderwerpen. Haastu heeft een eigen website waarop een 
programmaboekje en diverse activiteiten staan vermeld. https://www.haastu.nu/ 

12 januari (1e) Aandachtscentrum Het Oecumenisch Aandachtscentrum is een rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar 
men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de 
ander delen. Een deel van de ruimte is ingericht met een leestafel, een leeshoek en er is 
een stilteruimte voor rust, meditatie en gebed 

12 januari (2e) Kerk in actie: Samen tegen 
armoede 

De armoede in Nederland neemt toe. Ruim een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks 
aan elkaar knopen. Met de actie ‘Samen tegen armoede’ staan kerkelijke gemeenten, 
gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in ons land. De acute nood wordt 
bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange 
termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit de 
schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen.  
 

19 januari (1e) Buurt-en-kerkhuis De 
Paardenberg 

De Paardenberg is al 30 jaar een buurt-en-kerkhuis in de wijk Transvaal: een wijk waar 
mensen van over de hele wereld wonen. In De Paardenberg zorgen medewerkers van Stek 
en de 50 vrijwilligers er voor dat de bezoekers met open armen worden ontvangen. Er zijn  
allerlei activiteiten, zoals schilder-, fiets- en, naailessen en maaltijden. Tijdens het 
inloopspreekuur kunnen mensen terecht voor hulp en (juridisch) advies. De koffie-inloop is 
een plek waar mensen hun verhaal kwijt kunnen. 
 

19 januari (2e) Jeugdwerk eigen gemeente Voor het jeugdwerk in de eigen kerk of wijk. U kunt ook overwegen te collecteren voor een 
van de projecten van StekJong. Meer informatie op Stekdenhaag.nl. 

26 januari (2e) Protestantse Kerk Jonge 
Generaties 

Interactieve bijbelspellen voor jongeren 
Sirkelslag is een van de drie interactieve bijbelspellen van de Protestantse Kerk, naast de 
PaasChallenge en de KerstChallenge. Honderden jeugdgroepen uit het hele land spelen 
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de spannende spellen vanaf hun eigen locatie. Er staat altijd een bijbelverhaal en een 
diaconaal thema centraal. Zo gaan de kinderen op een speelse en ongedwongen manier 
met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken zijn de drie spellen een mooie kans om 
jongeren door het jaar heen betrokken te houden.  
 

2 februari (1e) Kies!Voedselbankwinkel Kies! Voedselbankwinkel is er voor klanten van de Voedselbank in Den Haag Zuidwest. Zij 
ontvangen een winkelpasje waarmee zij de boodschappen kunnen kiezen, dus wat nodig is 
in hun gezinssituatie. Geen standaardpakket maar keuze De aanwezige coaches van Kies! 
denken mee over mogelijkheden om problemen die er zijn aan te pakken. Ze helpen om 
(vrijwilligers)werk, hulp, activiteiten of een opleiding te vinden. 
 
 

9 februari (2e) 
 

Kerk in actie: Midden-Oosten 
Noodhulp Israël en Gaza 

Kerk in Actie biedt via een internationaal kerkelijk netwerk, met plaatselijke kerken en 
Israëlische en Palestijnse organisaties, hulp aan getroffen families. In Israël gaat het om 
praktische en psychosociale hulp aan kwetsbare groepen, waaronder vluchtelingen en 
arbeidsmigranten uit Azië en Afrika. Inwoners van Gaza krijgen voedsel, water, medische 
benodigdheden en psychosociale hulp. Daarnaast helpt Kerk in Actie waar dat kan bij het 
herstel van huizen en werkgelegenheid.  
 

16 februari (1e) Financiële Hulpverlening In ieders leven kan iets gebeuren, waardoor financiële problemen ontstaan. Soms is de 
nood zo hoog. Voor mensen in acute financiële nood kan Stek eenmalig een klein 
geldbedrag geven, om in de eerste levensbehoeftes te voorzien. De aanvragen komen 
veelal via Vluchtelingenwerk of het Wereldhuis, hulp voor ongedocumenteerden. 

23 februari (2e) Straatpastoraat Het Straatpastoraat leent een luisterend oor aan mensen die een groot deel van hun dagen 
en nachten doorbrengen op straat of in de maatschappelijke opvang. Het biedt ruimte aan 
hen om te praten over de dingen die hen bezig houden, of het nu gaat om de zorgen van 
alledag of om 'hogere' of diepere vragen van geloof en leven. Daarbij is er respect en 
aandacht voor mensen zoals ze zijn en de keuzes die ze maken. 

2 maart (1e) SIV – vakantiewerken De doelstelling van Stichting SIV is om mensen met een (ernstige) functionele beperking, 
wonende in de regio Den Haag en omstreken, in staat te stellen om voor een betaalbaar 
bedrag te genieten van een vakantie. Deze vinden in aangepaste vakantiehuizen op een 
mooie plek in Nederland plaats. Het doel wordt verwezenlijkt door de inzet van vele 
vrijwilligers die hart hebben voor de medemens. 

2 maart (2e) Buurtgemeente Kerk in Laak Kerk in Laak is een buurtgemeente van de Protestantse Kerk Den Haag. Kerk in Laak is 
een 'kerk in de buurt', klein maar dichtbij, voor wie woont in het stadsdeel Laak  Zij hebben 
wekelijkse kerkdiensten en doordeweekse ontmoetingsactiviteiten. Voor ontmoeting en 
activiteiten voor veertigminners werken zij samen met pioniersplek Leven in Laak. 
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9 maart (1e) Bethel Bethel is een buurt-en-kerkhuis in Segbroek. Een plek waar activiteiten plaatsvinden zoals 
de wekelijkse maaltijden waar mensen uit de wijk elkaar ontmoeten. De kerkzaal is een 
huis voor bezieling en inspiratie.  

9 maart (2e) Kerk in actie: China China - Toevluchtsoord voor migranten in nood 
In Hongkong werken ruim 400.000 Aziatische migranten, vooral vrouwen. Hun positie is 
kwetsbaar: soms worden ze opeens ontslagen en staan dan zonder inkomen en onderdak 
op straat. Anderen worden misbruikt of staan er bij ziekte alleen voor. Kerk in Actie 
ondersteunt deze vrouwen met tijdelijk onderdak, medische zorg, psychosociale 
begeleiding en juridische hulp. Ook kunnen vrouwen bijbel- of koranstudies, cursussen 
Engels en computervaardigheden volgen, en krijgen ze hulp om hun positie te versterken. 
Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag. Daarom collecteren we voor dit project in 
China dat vrouwen een beter leven geeft.  
 

16 maart (1e) Kerk in actie: Wereld 
diaconaat 

Biddagcollecte Kerk in Actie -  Werelddiaconaat 
Kameroen – Duurzame landbouw in Noord-Kameroen 
In Noord-Kameroen regent het drie maanden per jaar. Door het veranderende klimaat, 
houtkap en slecht bodemgebruik mislukken oogsten. De Lutherse Broederkerk traint 
dorpsbewoners in duurzame landbouw, zodat ze hun gezinnen van voldoende voedsel 
kunnen blijven voorzien. Mensen leren energiezuinig te koken en eigen brandstof en mest 
te maken. Door landbouw te combineren met bosbouw herstelt de uitgeputte bodem. Er 
worden mimosa, moringa, neem- en sheabomen geplant en ook spaargroepen en 
coöperaties opgezet om de krachten te bundelen.  
 

16 maart (2e) Kerk in actie Zending: 
project Jeannet Bierman 

Colombia: Theologisch opbouwwerk door Jeannet Bierman in Cali 
Dit jaar gaan vier Kerk in Actie - Zending collectes naar het werk van onze voormalige 
diaconaal werker van buurt-en-kerkhuis De Paardenberg, Jeannet Bierman. Zij is nu 
werkzaam als docent praktische theologie aan de Universitaria Bautista. Meer informatie is 
te vinden op Sociaal bewogen predikanten opleiden | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl) en 
op haar eigen blog: Jeannet Bierman | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl) 

23 maart (1e) De Halte, noodopvang De Halte is een doorstroomhuis voor tijdelijke opvang in acute nood, waar verschillende 
vrouwen en kinderen samen wonen. De twee woonunits in hartje Den Haag kunnen 
maximaal 16 personen huisvesten. De opvang is sober (bed, bad, brood) en tijdelijk. [..] In 
de tijd dat mensen in de opvang verblijven wordt door de woonbegeleider gewerkt aan een 
vervolgtraject (en de eventueel daarbij behorende opvang). Dat kan zijn: een aanvraag 
betreffende verblijfsvergunning, aangifte van vrouwenhandel of een beslissing inzake 
terugkeer naar het land van herkomst. De bewoners van de Halte hebben vaak een 
bewogen tijd achter de rug, de Halte biedt hen rust voor zichzelf en voor hun kinderen. 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/sociaal-bewogen-predikanten-opleiden/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/medewerkers/jeannet-bierman/
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6 april (2e) Over de drempel Het maatjesproject Over de Drempel is er voor vereenzaamde mensen die in een overvol 
huis wonen. Een vrijwilliger brengt hen wekelijks een bezoek. De vrijwilligers hebben niet 
als taak om direct te gaan opruimen, maar eerst om contact te leggen met de mensen die 
zij bezoeken. Mensen die vaak een kleurrijk en bijzonder verhaal hebben. 

13 april (1e) Financiële Hulpverlening In ieders leven kan iets gebeuren, waardoor financiële problemen ontstaan. Soms is de 
nood zo hoog, dat je er zelf niet uit komt. Je hebt geen geld om eten voor jou en je 
kinderen te kopen, je kunt een buskaartje om naar de dokter te gaan niet betalen. Voor 
mensen in acute financiële nood kan Stek eenmalig een klein geldbedrag geven, om in de 
eerste levensbehoeftes te voorzien.  

20 april (1e) Buurt & Lukas 'Werken aan samen leven in vrede', dat is het motto van Buurt en Lukas, aan de rand van 
de Schilderswijk. Hier is iedereen welkom en er zijn allerlei activiteiten. Bijvoorbeeld het 
inloopspreekuur, kringvieringen, huiswerkbegeleiding en nog veel meer. Centraal staat de 
ontmoeting en verbinding tussen mensen met verschillende achtergronden. 

20 april (2e) Vakantieweken vanuit de 
diaconale locaties 

Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2700 
mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, 
aandacht en gezelligheid. Tijdens deze vakanties staan ieder jaar ervaren en enthousiaste 
vrijwilligers dag en nacht klaar om de vakantiegasten een heerlijk vakantiegevoel te 
bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend 
oor. 

27 april (2e) Kies!Voedselbankwinkel 
 

Kies! Voedselbankwinkel is er voor klanten van de Voedselbank in Den Haag Zuidwest. In 
plaats van een standaard pakket, krijgen mensen hier de mogelijkheid zelf hun 
boodschappen te kiezen. Zo kunnen zij zelf kiezen voor de producten die zij het hardst 
nodig hebben. Daarnaast geven vrijwillige coaches hulp bij de keuzes die de klanten  
maken in het leven, verder helpen zij om (vrijwilligers-) werk of een opleiding te vinden. Zo 
versterkt Kies! de mensen die er komen.  

4 mei (1e) De Paardenberg De Paardenberg is al 30 jaar een buurt-en-kerkhuis in de wijk Transvaal: een wijk waar 
mensen van over de hele wereld wonen. In De Paardenberg zorgen medewerkers van Stek 
er samen met 50 vrijwilligers voor dat de bezoekers met open armen worden ontvangen. Er 
is een inloopspreekuur, een Voedselbankuitdeelpunt, fietslessen, naailessen en meer.. 

18 mei (1e) Kariboe Bibi Kariboe Bibi is de plek waar Afrikaanse vrouwen, van jong tot oud, samen komen om 
elkaar te steunen en te inspireren. Ook andere vrouwen kunnen kennismaken met de 
rijkdom van de Afrikaanse cultuur. Bij Kariboe Bibi kunnen vrouwen hun verhaal vertellen, 
anderen steunen en stimuleren. Zij vieren het leven, met alle uitdagingen die daarbij horen, 
en ze delen hun cultuur.  

25 mei (2e) Haastu Haastu organiseert verschillende activiteiten voor alle studenten in Den Haag. Denk dan 
aan ontmoetingen met elkaar, om nieuwe dingen te ontdekken over jezelf en je te 
verdiepen in spannende onderwerpen. Haastu heeft een eigen website waarop een 
programmaboekje en diverse activiteiten staan vermeld. https://www.haastu.nu/ 
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29 mei (2e) Kerk in actie Zending: 
project Jeannet Bierman 

Colombia: Theologisch opbouwwerk door Jeannet Bierman in Cali 
Dit jaar gaan vier Kerk in Actie - Zending collectes naar het werk van onze voormalige 
diaconaal werker van buurt-en-kerkhuis De Paardenberg, Jeannet Bierman. Zij is 
werkzaam als docent praktische theologie aan de Universitaria Bautista. Meer informatie is 
te vinden op Sociaal bewogen predikanten opleiden | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl) en 
op haar eigen blog: Jeannet Bierman | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl) 

1e juni (1e) 2GO 2GO zet zich in voor mensen die recent of langer geleden een vorm van uitbuiting hebben 
meegemaakt. Het gaat om vrouwen en mannen, (zeer) jong of al ouder. Door wat zij 
hebben meegemaakt, ervaren zij vaak negatieve gevoelens en demotivatie. 2GO brengt 
hen in contact met een vrijwillig maatje, dat helpt om hun kracht en talenten te 
(her)ontdekken.  

8 juni (2e) Kerk in actie: Myanmar Myanmar – Kerken ondersteunen jongeren bij traumaverwerking 
Sinds de militaire coup in 2021 is het geweld in Myanmar schrikbarend toegenomen. Veel 
kinderen en jongeren zijn getraumatiseerd, drugsverslaving en zelfmoord nemen toe. 
Praten over psychisch welzijn is echter taboe. De Raad van Kerken wil dat doorbreken en 
traint kerkleiders in psychosociale zorg, zodat zij jongeren kunnen helpen bij 
traumaverwerking. Ook stimuleert de raad ouders aandacht te hebben voor de geestelijke 
gezondheid van hun kinderen. Zo verspreidt de Raad van Kerken Gods licht onder 
jongeren in Myanmar.  

15 juni (1e) Straatpastoraat Het Straatpastoraat leent een luisterend oor aan mensen die een groot deel van hun dagen 
en nachten doorbrengen op straat of in de maatschappelijke opvang. Het biedt ruimte aan 
hen om te praten over de dingen die hen bezig houden, of het nu gaat om de zorgen van 
alledag of om 'hogere' of diepere vragen van geloof en leven. Daarbij is er respect en 
aandacht voor mensen zoals ze zijn en de keuzes die ze maken. 

22 juni (1e) Financiële Hulpverlening In ieders leven kan iets gebeuren, waardoor financiële problemen ontstaan. Soms is de 
nood zo hoog, dat je er zelf niet uit komt. Je hebt geen geld om eten voor jou en je 
kinderen te kopen, je kunt een buskaartje om naar de dokter te gaan niet betalen. Voor 
mensen in acute financiële nood kan Stek een klein geldbedrag geven, om in de eerste 
levensbehoeftes te voorzien.  

29 juni (2e) Kerk in actie: Moldavië Moldavië - Kerk helpt kwetsbare mensen 
Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel inwoners in het 
buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken 
maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze kwetsbare en eenzame 
kinderen en ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten 
bij diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen.  
 

6 juli (1e) Baby BullenBank De BabyBullenBank is een  plek voor ouders die te weinig geld hebben om de 
noodzakelijke spullen voor hun baby te kopen. Zij kunnen hier terecht om bijvoorbeeld 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/sociaal-bewogen-predikanten-opleiden/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/medewerkers/jeannet-bierman/
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kleertjes, een ledikant, een kinderwagen of een badje uit te kiezen. De babyspullen worden 
door mensen uit het hele land gedoneerd.  

13 juli (2e) Financiële Hulpverlening In ieders leven kan iets gebeuren, waardoor financiële problemen ontstaan. Soms is de 
nood zo hoog, dat je er zelf niet uit komt. Je hebt geen geld om eten voor jou en je 
kinderen te kopen, je kunt een buskaartje om naar de dokter te gaan niet betalen. Voor 
mensen in acute financiële nood kan Stek eenmalig een klein geldbedrag geven, om in de 
eerste levensbehoeftes te voorzien.  

20 juli (1e) Aandachtscentrum Het Oecumenisch Aandachtscentrum is een rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar 
men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de 
ander delen. Een deel van de ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is 
een stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is welkom! Onze gasten worden 
met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor vinden. 
Zoals in een huiskamer, gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie. 

27 juli (2e) StekJong Onderwijs is een belangrijke manier om te werken aan de toekomst van jongeren. 
Middelbaren scholieren uit de drie wijken kunnen door de huiswerkbegeleiding van 
StekJONG hun eindexamen halen en verder komen. StekJONG biedt een rustige plek om 
te werken, er zijn mentoren die hen bijstaan bij vragen. 

3 augustus (1e) JONG Transvaal 
Schilderswijk en Moerwijk 

Onderwijs is een belangrijke manier om te werken aan de toekomst van jongeren. 
Middelbaren scholieren uit de drie wijken kunnen door de huiswerkbegeleiding van JONG 
hun eindexamen halen en verder komen. JONG biedt een rustige plek om te werken, er 
zijn mentoren die hen bijstaan bij vragen. 

 
10 augustus (1e) 

 
Kinderwinkel 

De Kinderwinkel is niet meer weg te denken uit Moerwijk. Opgroeien in deze wijk is niet 
altijd makkelijk. De Kinderwinkel is een veilige en gezellige plek voor kinderen, tieners en 
ouders uit de buurt. Er is van alles te doen: de huiswerkclub, kinderinloop, meiden- of 
jongensclub, het Tienerrestaurant en nog veel meer! 

17 augustus (2e) 
 

Wereldhuis Mensen zonder verblijfsvergunning kunnen bij het Wereldhuis terecht voor steun en advies 
of om elkaar te ontmoeten. Deze mensen hebben allemaal hun eigen verhaal en reden om 
in Nederland te zijn. Sommigen zijn gevlucht voor geweld of onderdrukking, anderen zijn 
het slachtoffer van mensensmokkel of mensenhandel en weer anderen zagen simpelweg 
geen andere manier om te overleven. En ook al hebben ze geen verblijfsvergunning, ze 
hebben wel degelijk rechten.  

24 augustus (1e) 
 

School van Barmhartigheid Oprecht nieuwsgierig zijn naar de ander, dat is het begin van barmhartigheid. Daarom 
nodigt de School van Barmhartigheid Haagse middelbare scholieren uit om zich open te 
stellen naar mensen die zij in hun dagelijkse leven niet snel tegenkomen. Denk aan 
ouderen, mensen zonder geldige verblijfspapieren en jongeren die dakloos zijn. De 
scholieren leren om een nieuwsgierige, niet-bange houding aan te nemen.  

31 augustus (2e) Pastoraat Nederland Veilige 
plek voor studenten 

Nederland – Veilige plek voor studenten 
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Prestatiedruk, twijfels of je wel op je plek bent en over wat je met je toekomst wilt, rouw, 
eenzaamheid: er kan veel op studenten afkomen. Het studentenpastoraat biedt een veilige 
plek waar ze terecht kunnen met hun vragen over persoonlijke ontwikkeling, zingeving en 
geloof, en voor aandacht en een luisterend oor. In de Protestantse Kerk werken ruim 
vijfhonderd predikanten-geestelijk verzorgers op bijzondere plekken, zoals in het 
studentenpastoraat. Zij maken de kerk op hun eigen plek zichtbaar.  
 

14 september (2e) 
 

Kerk in actie: Indonesië 
Opvang voor straatkinderen 

In Indonesië leven nog steeds kinderen op straat. Sommigen helpen hun ouders bij de 
verkoop van kranten of etenswaren, anderen moeten zich alleen redden. Medewerkers van 
de organisatie Dreamhouse zoeken deze kinderen op straat op en kijken welke hulp ieder 
kind nodig heeft. Ook bezoeken zij de ouders om de thuissituatie te verbeteren en 
begeleiden zij kinderen (terug) naar school. Kinderen die zich in een onhoudbare situatie 
bevinden, kunnen tijdelijk in het opvanghuis van Dreamhouse terecht.  

21 september (1e) 
 

Buurt & Shalom Buurt-en-kerkhuis Shalom in Vrederust is een plek waar we samen het leven delen en 
vieren. Buurtbewoners, vrijwilligers en kerkleden vinden er een gastvrije plek. We 
ondersteunen mensen die even hulp nodig hebben, zoals met de Voedselbank. En we 
organiseren activiteiten waar contact en gezelligheid voorop staan. 

28 september (2e) 
 

Kerk in actie Nederland: 
Kerk zoekt jonge zinzoekers 
op 

Nederland – Kerk zoekt jonge zinzoekers op 
In Nederland wonen duizenden jongeren die niet naar de kerk gaan, maar wel op zoek zijn 
naar zingeving, en misschien wel naar God. De Protestantse Kerk zoekt hen op door 
festivals, retraites en andere events te organiseren. Ook kunnen zij zich abonneren op een 
nieuwsbrief, naar podcasts luisteren of voor inspiratie op sociale media terecht. Zo wil de 
Protestantse Kerk toekomstgericht werken en ook voor deze jongeren een vindplaats van 
geloof, hoop en liefde zijn.  
 

5 oktober (2e) 
 

Wereld Diaconaat: Israël. 
Joodse en Palestijnse 
kinderen spelen samen 

Vandaag is het Israëlzondag. Hiermee geeft de Protestantse Kerk uiting aan haar roeping 
tot verbondenheid met Israël. Daarom collecteren we vandaag voor een project in Israël.  
Joodse en Palestijnse kinderen komen elkaar in het dagelijks leven bijna niet tegen. Door 
het gescheiden onderwijs in Israël weten ze niets over elkaars cultuur en gebruiken. Via het 
ontmoetingsprogramma van het Rossing Center leren Joodse en Arabische leerlingen uit 
de hoogste klassen elkaar kennen. Over en weer worden scholen bezocht en leren zij 
spelenderwijs over ieders geschiedenis en tradities. Vooroordelen verdwijnen. Dat is niet 
alleen belangrijk voor de kinderen zelf, maar voor de hele Israëlische samenleving.  
 

12 oktober (1e) 
 

Buurt & Lukas 'Werken aan samen leven in vrede', dat is het motto van Buurt en Lukas, aan de rand van 
de Schilderswijk. Hier is iedereen welkom en er zijn allerlei activiteiten. Bijvoorbeeld het 
inloopspreekuur, kringvieringen en nog veel meer. Centraal staat de ontmoeting en 
verbinding tussen mensen met verschillende achtergronden. 
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12 oktober (2e) 
 

Kerk in Actie Zending: 
Project Jeannet Bierman 

Colombia: Theologisch opbouwwerk door Jeannet Bierman in Cali 
Dit jaar gaan vier Kerk in Actie - Zending collectes naar het werk van onze voormalige 
diaconaal werker van buurt-en-kerkhuis De Paardenberg, Jeannet Bierman. Zij is 
werkzaam als docent praktische theologie aan de Universitaria Bautista. Meer informatie is 
te vinden op Sociaal bewogen predikanten opleiden | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl) en 
op haar eigen blog: Jeannet Bierman | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl) 

19 oktober (2e) 
 

Wereld diaconaat: 
Bangladesh 

Bangladesh – Innovatief kooktoestel verandert levens 
In Bangladesh hebben veel vrouwen weinig inkomsten uit de verkoop van hun 
landbouwproducten. Met een ingenieus kooktoestel verhogen zij hun inkomen. Dit 
kooktoestel bespaart brandhout, vermindert de uitstoot van CO2 en produceert minder 
rook, wat gunstig is voor de gezondheid. Bovendien zet het toestel brandstof om in biochar, 
een restproduct dat gebruikt wordt als natuurlijke bodemverrijker. Vrouwen gebruiken dit op 
hun eigen land of verkopen het aan boeren. Met een hoger inkomen kunnen zij hun gezin 
voldoende te eten geven.  
Op 16 oktober was het Wereldvoedseldag. Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om 
genoeg te eten te hebben. Daarom collecteren we voor betere omstandigheden voor 
families in Bangladesh. 
 

2 november (1e) 
 

JONG Transvaal 
Schilderswijk Moerwijk 

Huiswerkbegeleiding voor middelbare scholen in de wijken Transvaal, de Schilderswijk en 
Moerwijk. Een veilige en rustige plek om met hulp van mentoren het eindexamen te halen, 
waardoor zij verder komen in hun leven.  

5 november (1e) 
 

Budgetmaatjes Budgetmaatjes070 is er voor inwoners van Den Haag die om welke reden dan ook in de 
schulden zijn geraakt en daar uit willen komen. Schulden komen vaak door een combinatie 
van problemen. Het is daarom niet vreemd als je er zelf niet uitkomt. Wij koppelen 
deelnemers aan een vrijwillig maatje. Samen pakken zij de problemen aan. De vrijwilliger 
geeft een extra steuntje in de rug.  

9 november (2e) 
 

Wereld Diaconaat: Zuid 
Afrika 

Zuid-Afrika – Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria 
Veel jongeren in Pretoria groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De 
helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 
jaar is werkloos. De christelijke organisatie PEN is als een familie voor deze kansarme 
kinderen en jongeren. Ze krijgen begeleiding bij huiswerk en examens, maar leren ook 
sociale en creatieve vaardigheden die hen weerbaar maken. PEN blijft de kinderen trouw 
tot ze op eigen benen kunnen staan.  

16 november (1e) 
 

Wereldhuis Mensen zonder verblijfsvergunning kunnen bij het Wereldhuis terecht voor steun en advies 
of om elkaar te ontmoeten. Deze mensen hebben allemaal hun eigen verhaal en reden om 
in Nederland te zijn. Sommigen zijn gevlucht voor geweld of onderdrukking, anderen zijn 
het slachtoffer van mensensmokkel of mensenhandel en weer anderen zagen simpelweg 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/sociaal-bewogen-predikanten-opleiden/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/medewerkers/jeannet-bierman/


 

9 
 

geen andere manier om te overleven. En ook al hebben ze geen verblijfsvergunning, ze 
hebben wel degelijk rechten.  

16 november (2e) 
 

Kerk in Actie Zending: 
Project Jeannet Bierman 

Colombia: Theologisch opbouwwerk door Jeannet Bierman in Cali 
Dit jaar gaan vier Kerk in Actie - Zending collectes naar het werk van onze voormalige 
diaconaal werker van buurt-en-kerkhuis De Paardenberg, Jeannet Bierman. Zij is 
werkzaam als docent praktische theologie aan de Universitaria Bautista. Meer informatie is 
te vinden op Sociaal bewogen predikanten opleiden | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl) en 
op haar eigen blog: Jeannet Bierman | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl) 

23 november (1e) 
 

Financiële Hulpverlening In ieders leven kan iets gebeuren, waardoor financiële problemen ontstaan. Soms is de 
nood zo hoog, dat je er zelf niet uit komt. Je hebt geen geld om eten voor jou en je 
kinderen te kopen, je kunt een buskaartje om naar de dokter te gaan niet betalen. Voor 
mensen in acute financiële nood kan Stek eenmalig een klein geldbedrag geven, om in de 
eerste levensbehoeftes te voorzien.  

30 november (1e) 
 

De Halte, noodopvang De Halte is een doorstroomhuis voor tijdelijke opvang in acute nood, waar verschillende 
vrouwen en kinderen samen wonen. De twee woonunits in hartje Den Haag kunnen 
maximaal 16 personen huisvesten. De opvang is sober (bed, bad, brood) en tijdelijk. [..] In 
de tijd dat mensen in de opvang verblijven wordt door de woonbegeleider gewerkt aan een 
vervolgtraject (en de eventueel daarbij behorende opvang). Dat kan zijn: een aanvraag 
betreffende verblijfsvergunning, aangifte van vrouwenhandel of een beslissing inzake 
terugkeer naar het land van herkomst. De bewoners van de Halte hebben vaak een 
bewogen tijd achter de rug, de Halte biedt hen rust voor zichzelf en voor hun kinderen. 

7 december (2e) 
 

Wereld diaconaat: Libanon Libanon – Training in thuiszorg biedt werk en hoop 
Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, 
waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen 
zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en 
Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan. Na een 
thuiszorgtraining kunnen cursisten vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen 
aan hun eigen familieleden en buren.  

14 december (1e) 
 

Bethel Bethel is een buurt-en-kerkhuis in Segbroek. Een plek waar je anderen ontmoet en waar je 
wat kunt betekenen voor elkaar. Er zijn veel activiteiten, zoals cursussen, lezingen en de 
wekelijkse maaltijden. In de kerkzaal vind je inspiratie en bezieling.  

25 december (1e) 
 

Kinderwinkel (kerstgave) De Kinderwinkel is niet meer weg te denken uit Moerwijk. Opgroeien in deze wijk is niet 
altijd makkelijk. De Kinderwinkel is een veilige en gezellige plek voor kinderen, tieners en 
ouders uit de buurt. Er is van alles te doen: de huiswerkclub, kinderinloop, meiden- of 
jongensclub, het Tienerrestaurant en nog veel meer! 

25 december (2e) 
 

Protestantse Kerk Kinderen 
in de Knel 

In actie voor kinderen in de knel 
Vrede op aarde. Wij vieren het elk jaar, maar voor miljoenen kinderen lijkt het heel ver weg. 
Ze groeien op met oorlog, (huiselijk) geweld of armoede. Juist met Kerst verdienen deze 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/sociaal-bewogen-predikanten-opleiden/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/medewerkers/jeannet-bierman/


 

10 
 

kwetsbare kinderen onze aandacht en steun. Doe daarom mee met de jaarlijkse 
kerstcollecte van Kerk in Actie voor kinderen in de knel. In de loop van 2025 maken we via 
nieuwsbrieven, website en social media bekend wat de meest urgente bestemming voor 
deze kerstcollecte is. 
 

28 december (1e) 
 

Diaconaal opbouwwerk in de 
wijken 

 

 
 

  

 


